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Voor je werk door Europa reizen met
vrienden: klinkt bijna niet als een
baan. BNNers Geraldine Kemper

(25) en Jan Versteegh (29)
trokken veertig dagen lang
samen van hostel naar
hostel voor ‘3 op reis
backpack’







Hoewel het buiten
jassenweer is, is het
binnen bij Noorderlicht
snikheet. Het hippie-
achtige etablissement in
Amsterdam-Noord heeft een
glazen dak, waardoor het meer
aan een sauna doet denken dan
een eettentje in de stad. Terwijl
Geraldine in gesprek is met iemand
van de Volkskrant, vermaakt Jan zich
met zijn MacBook. Hij tuurt, noncha-
lant onderuit op de bank, gefocust naar
zijn scherm. Na veertig dagen reizen heb-
ben de twee twintigers eindelijk tijd om de
pers te woord te staan, en ze werken het ene
interview na het andere af. Ze doen me denken
aan de middelbare school, aan het toffe groepje
met de knappe klasgenoten waar iedereen bij
wilde horen. Zo lijkt het ook een beetje bij BNN
- stiekem zou je willen dat je ook zo’n leven
had. Is het echt zo leuk?

Jullie zijn net terug. Hoe was het?

Jan: “We reisden veertig dagen met een afwisse-
lend team van videobloggers. De vlogger die de
meeste stemmen van de kijkers krijgt, wint een
droomreis én mag mee met ‘3 op reis’. Het was
een heel avontuur en duurde ook best wel even-
tjes. Na dertig dagen dacht ik: wow, we moeten
nog een heel eind.”

Je moet maar geluk hebben dat het zo’n lange
tijd goed gaat in een team.

Geraldine: “Gelukkig mochten we meebeslissen
over het team van BNN. Ik wilde sowieso een
aantal mensen erbij die ik goed ken, veertig
dagen op reis is niet zomaar iets.”

Sliepen jullie nooit stiekem in een luxe hotel?
Geraldine: “Heel af en toe mochten we een
nachtje in een hotel. Voor de rest was het zoals
bij echte backpackers: kamperen, wild kam-
peren, hostels, couchsurfen. Je slaapt vaak ook
niet alleen, en daarom was een hotel tussen-
door best fijn. Dan kon ik me even terugtrekken
en chillen in m’n eentje. Je hebt soms niet eens
door dat je best wel geleefd wordt. Pas toen ik

JAN: 'WE HEBBEN
VEERTIG DAGEN
Z/ONDER SEX
GEZETEN
JOH!

me: yo, dat was eigen-
lijk best lang en pittig.”
Zo’n lange tijd met zo’n

er dan nooit iets?

Nee, er is niks gebeurd.”

Jan: “Nee helaas, we hebben zelfs
veertig dagen zonder gezeten joh!”

Geraldine: “In het BNN-team zitten

twee heel goede vrienden van mij met

gaat met een goede vriendin van me. De
vloggers die mee waren, kenden we minder

goed, maar daar gebeurde niks mee. Ze waren

er allemaal maar twee dagen bij. Om eerlijk te
zijn: ik was er ook totaal niet mee bezig.”
Tijdens de reis verscheen er een foto online
waarop jullie op het strand liggen en Geral-
dine haar borsten alleen met haar handen
bedekt. Het internet ging aardig los. Had je
dat verwacht?

Geraldine: “Nee, totaal niet! We hadden daar
geen internet, en nadat we die foto hadden
gepost, legde ik mijn telefoon weg. Na een
paar uur keken we weer even. What the fuck!”
Jan: “Het was gewoon een handbikini! Je zag

niks meer of minder dan bij een gewone bikini.

Maar blijkbaar vond ‘Boulevard’ het zelfs zo
belangrijk dat ze het als nieuws brachten.
Kennelijk is het interessant dat jij met je blote
tietjes op het strand ligt.”

Geraldine, lachend: “Ik bén gewoon nieuws,
Jan!”

Zijn jullie zelf echte backpackers?

In koor: “Jal”

Jan: “Tk heb veel gereisd. Een groot deel van
Azié gezien, heel centraal Amerika verkend op
Panama na. Op Cuba geweest. Backpacken is
fantastisch! Het is net zoals op kamers gaan
voordat je gaat samenwonen: moet je gedaan
hebben, anders mis je iets. Doordat je alles zelf
op moet lossen, leer je zelfstandig te zijn. Een
volledig geprogrammeerde reis is ook leuk,
maar als je het zelf regelt, kom je vaak nét op

thuiskwam, bedacht ik

groot team op reis, gebeurt

Geraldine: “Qua sex bedoel je?

wie ik nauw samenwerk, en één daarvan

die plekken waar maar twee
in plaats van tweehonderd
andere toeristen staan.”
Geraldine: “Reizen zelf
uitstippelen vind ik heel
leuk om te doen. Ik ben best
een planner. Zo hadden we
af en toe een vrije dag.”

Jan: “Dan zeg jij: zullen we
naar dit strand gaan? Ik zeg:
welk strand dan? En dan
heb jij je antwoord al klaar.
‘Nou, dan gaan we z6 met
de bus en dan zus en zo.””
Geraldine: “En jij haalt de
drank!”

Jan: “Jal”

Geraldine: “Dat klopt, met
vrienden ben ik ook zo.
Soms vind ik het fijn om

los te laten, maar vaak ben
ik de planner. Dan kan ik
heel ondernemend zijn.” )
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& Jan: “Als ik zelf ga reizen,
ben ik ook zo. Maar op een
vrije dag tijdens een werk-
tripje denk ik: joe, ik spring
wel achter in de bus.”

Hoe ziet jullie zomer eruit?
Jan: “Ik wil graag nog op
vakantie, maar dat gaat
waarschijnlijk niet lukken
door het werk. Thuisblijven
wordt eigenlijk een soort
van luxe: poepen op mijn
eigen wc, koken in mijn
eigen keuken, chillen met
mijn vrienden.”

Geraldine: “Tk ga sowieso
naar Ibiza voor een bruiloft.
En lekker festivallen. Met
vrienden zijn vind ik heer-
lijk. Ik ga bijvoorbeeld naar
Fusion in Duitsland, waar
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ik ook een vakantie
omheen heb geboekt.
Vorig jaar was ik op het-
zelfde festival. Daar is het
vrijheid blijheid. Een per-
fecte combinatie van eerst
lekker chillen en later op de
dag helemaal losgaan.”

Zit die vrijheid voor jou ook in
het feit dat je in Duitsland minder
herkend wordt dan hier?
Geraldine: “Waarschijnlijk staat het bij
Fusion ook vol met Nederlanders, maar
uiteindelijk helpt het wel dat het Duitsland
is, ja. Afgelopen weekend was ik op een fes-
tival in Nederland en ik merkte dat ik na
veertig dagen buitenland best wel gewend was
geraakt aan mijn anonimiteit.

Opeens dacht ik: oh ja, mensen weten hier wie
ik ben. Tja, fuck it.”

Betekent die vrijheid blijheid ook dat jullie
drugs gebruiken?

Geraldine, lachend: “Ja! Haha! Ik gebruik
weleens een pilletje.”

Jan: “Moet toch kunnen? Ik ben niet roomser
dan de paus en zo veel vrije tijd hebben we niet.”
Geraldine: “Dus dan moeten we het er maar
van nemen! Maar niet alles hoor, ik vind lang
niet alles interessant. Cocaine bijvoorbeeld doe
ik per definitie niet. Dat heb ik geprobeerd,
maar ik werd er niet leuker op. Dan word je een
soort van egoistisch en praat je veel over jezelf.
Ik gebruik liever iets waarvan ik socialer naar
anderen toe word.”

Jan: “Ik heb veel geprobeerd, wel zeker twee
handen vol, maar dat was bijna allemaal
beroepstechnisch.”

Nicolette Kluijver zei ooit dat naarmate ze
langer bij BNN werkte, ze steeds vaker rare
dingen normaal ging vinden. Herken je dat?
Geraldine: “Ik denk dat je als mens altijd door
blijft veranderen, ongeacht of je bij BNN werkt
of niet. Ik maak veel mee en zie veel tijdens m’n
werk. Kijk, als je vijf jaar een programma maakt
over sex en drugs, weet je er veel over, maar dat
betekent niet dat ik alles maar normaal vind.”

IN'NEDERLAND
DACHT IK WEL
EVEN: O JA,
HIER WETEN
/ZE WIE IK
BEN'

Komt er een tijd dat
je klaar bent met dit
werk?

Geraldine: “Ik niet hoor,
het is veel te leuk. Op dit
moment ben ik wel moe,

maar-"

Jan: “Dat is het meer dan waard!

Tuurlijk ben je moe na veertig
dagen reizen. Maar anderen zien

nog niet eens de helft in tien jaar van

wat wij nu gezien hebben. Het is toch
fantastisch dat je dat voor je werk mag

doen? Dan maar moe.”

Is er niets waar je nog van droomt?

Jan: “Als dit het is, ben ik heel blij. Ik heb
mijn levensdoel al bereikt: ik wilde op de
nationale televisie een programma maken,
en dat doe ik nu al een tijdje. Daarna ga ik weer
verder kijken.”

Geraldine: “Ik ben ook heel tevreden, maar je
moet altijd je doelen blijven bijstellen en ambi-
tieus blijven. Als je op een veilig niveau hangt,
word je nooit beter. Als ik naar Sophie Hilbrand
kijk, denk ik: wat zij doet, is te gek. En alhoewel
ik nu meer dan tevreden ben met wat ik doe,
zou ik bijvoorbeeld heel graag een eigen pro-
gramma willen. Hopelijk komt dat nog.”

Jan: “Dat wil denk ik iedere presentator. Zoals
Robert Jensen zijn eigen programma ‘Jensen!’
had, dat is heel tof. Dan wordt je naam een
begrip.”

Geraldine, jij bent dit jaar door FHM uit-
geroepen tot meest begeerde vrijgezel. Is

dat een titel waar je ooit van droomde?

Jan: “Ik was er in elk geval wel jaloers op!”
Geraldine: “Het was geen droom of doel, maar
ik vond het een onwijs compliment. Er waren
ook mensen die zeiden dat het alleen om mijn
uiterlijk zou gaan. Maar ja.”

Jan: “Je bent toch ook een mooi meisje. Jezus
hé, ik was nummer acht, dat weet helemaal
niemand meer. Wie was eigenlijk de runner up?”
Geraldine: “Volgens mij was dat ehm - ja, weet
ik veel.” Begint te lachen: “Het gaat toch om
nummer één?!” o






